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Beste lezer
Beste Hartloper

Hartloper nummer drie klopt aan en tegelijk op de deur.

Dat heet dan ‘gastvrij zijn’; een deur die plots open gaat
Dat heet dan ‘gastvrij zijn’; waardoor nieuwe hoop ontstaat
Dat heet dan ‘gastvrij zijn’; ’t gevoel er niet alleen voor te staan
Dat heet dan ‘gastvrij zijn’; BE MY GUEST !
(vrij bewerkte tekst naar een lied van Ann Christy; ‘Gelukkig zijn’)

Zorg dragen voor een thuisgevoel, op school en in het internaat, is
een belangrijk aandachtspunt in de schoolwerking. Het
opvoedingsideaal ‘Hart van God op aarde’ reikt hiervoor
inspiratie-‘SLEUTELS’ aan. Dit zijn spirituele wegwijzers voor het
dagelijks ‘zorg’-engagement op school en in het internaat.
Het gaat om sleutels voor het leven en om sleutels om te leren in
verbondenheid: de sleutel van het onthaal, van de inleving, van de
wederkerigheid en van de bevestiging.
Het is een droom van een school, waar velen bewust de rol van
gastheer of gastvrouw willen opnemen. De ‘gastvrije’-verhalen in
deze editie getuigen hiervan.
De zusters brachten de Berlaarse spirit tot in Congo en Denemarken
en doen dit vandaag nog steeds in Brazilië, zo getuigt zr. Mella. En
zoals de zusters naar de wereld gingen, zo komt de wereld vandaag
naar Berlaar, getuigen OKAN – leerlingen. Ook bijzonder zorgkind
Nand en enkele startende personeelsleden nemen het woord in deze
eerste editie boordevol ‘gastvrije’ inspiratie van en voor alle
deelgenoten in de scholen van de zusters van Berlaar. De
veelvuldigheid en rijke variëteit aan ‘guests stories’ krijgen nog een
vervolg in editie Hartloper mei 2024.
Onze wens: ‘Open deuren en houd ze zo lang mogelijk open.’

Namens de redactieraad
Annick Van Asch
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EEN HARTIG WOORDJE           

open armen
uitnodigende handen

ruime blik
luisterend oor

sterke schouder
nabijtredende voeten

warm hart
gewoon gastvrij

                                           L.L.

        



SPIRITUALITEIT IN DE SCHOLEN VAN HET BERLAARSE NETWERK                              
H. HART VAN MARIA, IN BRAZILIË

 In 1899 vertrokken de eerste zusters vanuit Berlaar naar
Congo waar de levensomstandigheden bijzonder zwaar
waren. Desalniettemin kreeg de missionering binnen de
congregatie steeds meer gewicht en steeg het aantal
missiezusters. In de loop der jaren werkten 118 zusters in
Congo.                                                                 
 Door de problemen in dat land moesten de zusters
noodgedwongen hun activiteiten stoppen in 1998. De
moeilijke en zware beginperiode in Congo weerhield hen
echter niet om later ook in Denemarken en Brazilië
pionierswerk te verrichten.  
 In Denemarken waren 71 zusters actief van 1911 tot 2006.
Ze legden hier het fundament om in de Berlaarse spirit verder
te werken. 
 Van 1907 tot heden engageerden zich 55 zusters voor
missiewerk in Brazilië. Vandaag zijn nog steeds drie Vlaamse
zusters werkzaam in Brazilië.  Zij worden in hun missiewerk
ondersteund door de Braziliaanse congregatie die vanuit
Berlaar gegroeid is.   

DOOR HET SLEUTELGAT
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Kerk en klooster Svendborg, Denemarken

De eerste Congo-karavaan van Berlaar

       
In de bloeiperiode van de congregatie werden zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar  
uitgezonden om in buitenlandse missies  onderwijs te starten of te ondersteunen.

 In onderstaande brief lezen we hoe Zuster Mella Aerts en haar medezusters hun missiewerk in Brazilië beleven. 

“Maria is voor ons nog steeds het voorbeeld van eenvoud, liefde en gastvrijheid”, getuigt zuster Mella. “Haar
toewijding motiveert ons om in onze scholen en sociale werken een sfeer van vrijheid en liefde te creëren. In
deze evangelische traditie worden kinderen, jongeren en volwassenen in onze instituten begeleid, van de ene
generatie op de andere.” In een geest van wederzijds respect verbinden de scholen de leerdoelen van de overheid
(het Base Nacional Comum Curicular) met de pijlers van het opvoedingsproject van de zusters: waarheid,
rechtvaardigheid, broederschap en liefde. Als katholieke scholen tonen ze zich gastvrij met het opvangen van
studenten  van  alle religieuze overtuigingen, rassen en sociale klassen. Op dit moment  zijn er drie scholen en
twee sociale projecten actief onder de leiding van de lokale zustercongregatie, die in 2017 een onafhankelijke
provincie werd, blijvend  verbonden met het ‘moederhuis’ te Berlaar.
De schoolpastorale werking hecht veel belang aan de beleving van de christelijke en algemeen-menselijke
waarden zoals liefde, gastvrijheid, mededogen, tolerantie, vergevingsgezindheid, verantwoordelijkheid en
voorbereiding op geëngageerd burgerschap. In combinatie met de realisatie van kennis- en vaardigheidsdoelen
streven de zusters ook in Brazilië kwaliteitsvol onderwijs na. 
 Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het bestrijden van de armoede. Dit gebeurt vooral  door het verlenen
van studiebeurzen aan ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen. 
In de school van Onze Lieve Vrouw van Patrocínio opende de Belgische zuster Maria Van Rompay 50 jaar
geleden een verpleegsterschool met avondonderwijs voor werkende volwassenen. Velen studeerden bij gebrek
aan geldelijke middelen met een volledige of gedeeltelijke studiebeurs. 

Ook het dynamische ‘Berlaarse onderwijsnetwerk’ in Brazilië laat zich inspireren door het
charisma en de spiritualiteit van de stichteres Theresia Vermeylen. Een drietal scholen en ook
enkele sociale projecten worden, nu reeds 116 jaar lang, dagelijks geleid door de zusters van
het Heilig Hart van Maria.



Maar wat verstaan onze OKAN-leerlingen onder
gastvrijheid? Wij nemen dit als vertrekpunt,
richtwijzer, maar hoe ervaren zij dit begrip? We
spraken met Polina, van Oekraïense afkomst, en
Deniz, van Turkse afkomst, intussen ex-OKAN
leerlingen die doorstroomden naar het reguliere
onderwijs in HHVMB.

Polina: In Oekraïne gaat gastvrijheid over mensen
ontvangen, samen feest vieren maar ook samen
moeilijke tijden doorstaan zoals we nu moeten doen.
België staat voor mij ook voor gastvrijheid omdat we
er zonder voorwaarden werden ontvangen. De school
is gastvrij omdat de leerkrachten erg hun best doen
om ons hier thuis te laten voelen.
 
Deniz: Gastvrijheid is voor mij jezelf kunnen zijn en
dat is niet in elk land zo. Je eigen cultuur beleven mag
niet overal. Hier kan dat wel en daarom is Heilig Hart
van Maria voor mij gastvrijheid. Je mag hier zijn hoe je
wilt als je anderen niet kwetst en dat vind ik mooi.
                                                                                                                                                              

 Op 5 augustus van dit jaar werden 23 studenten gediplomeerd. Intussen werden in Patrocino al meer dan 2000
verpleegsters of verplegers gevormd. Ook in de sociale projecten Castelo Branco in Montes Claros, die door onze
scholen in Vlaanderen ondersteund werden, met in totaal meer dan 95.000 euro, en in het Patronaat in
Patrocínio worden arme kinderen en tieners volledig gratis opgevangen en naschools begeleid. Het
opvoedingsproject van de zusters en de evangelische traditie blijven, ook in Brazilië, geen dode letter. “Niets
heeft waarde wat het hart niet raakt en veranderingen ten goede teweegbrengt”.

Belo Horizonte, 20 augustus 2023                                                         Zr. Mella Aerts en Braziliaanse medezusters

 

Sinds schooljaar 2021-2022 heeft de secundaire school Heilig Hart van Maria te Berlaar
een OKAN-klas. Gastvrijheid en een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers gaan
hand in hand. Jongeren vanuit de hele wereld, van 12 tot 17 jaar, worden één schooljaar
lang ondergedompeld in een Nederlands taalbad en leren ons schoolsysteem verkennen. 
We trachten hen vooral te integreren met hartverwarmende zorg waarbij de traditie van
de Zusters van Berlaar onze leidraad is. 
GASTVRIJHEID  krijgt hier een hart, handen en voeten, elke dag opnieuw.

GAST-VRIJ
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Zijn er verschillen tussen onze gastvrijheid en
gastvrijheid in jullie land?

Polina: Er zijn bij ons minder regels, vooral op school.
Misschien gaat dit niet helemaal over gastvrijheid,
maar dat valt me erg op. Jullie willen alles heel goed
organiseren en heel duidelijk zijn.

Deniz: Hier spreken mensen altijd af en gaan ze niet
zomaar bij iemand op bezoek. Bij ons kan je altijd bij
je familie of vrienden langsgaan. Je hoeft niet eerst
een datum en uur af te spreken. Maar ik zie wel dat
hier het leven drukker is, dus ik begrijp het wel.

Nog een laatste vraag: hoe zou je gastvrijheid met één
woord omschrijven? 

Polina: (aarzelend) … VREDE geven, elke dag!

Deniz: Elkaar begrijpen, ondanks de verschillen.

Dankjewel Polina en Deniz. Nog heel veel succes gewenst in dit nieuwe schooljaar.         
Ik ben ervan overtuigd dat ook jullie gastvrijheid mee een gezicht geeft aan onze school.

GRENZELOZE gastvrijheid 



Zusters H.Hart van Maria
Onderwijscoördinatie

     Markt 13  
              2590 BERLAAR

 

           www.zusters-berlaar.be
         onthaal@zusters-berlaar.be

“De warmte en gastvrijheid die ik van
iedereen hier heb ontvangen zijn

ongelooflijk. Van de oprechte glimlach in
de gang tot het nuttige advies van mijn
collega´s, ik voel me echt gesteund op

deze spannende reis ...”

Thanee Nouws
Mater Salvatoris

Kapellen
 

Aranka Maes
Heilig Hart van Maria
Berlaar
 

Nog meer GASTVRIJHEID vanuit Wiekevorst

Een kortfilm over ‘de H ♥ rtlopers' van visueel
kunstenaar Emilie Lauwers vertelt het ontstaan en de
groei van de zustercongregatie te Berlaar en toont hoe
de spirituele droom van de zusters wordt doorgegeven
aan … de hartlopers.
Deze film, een initiatief van onze redactie, wordt
warm aanbevolen. Je kan de kortfilm terugvinden op
de websites van onze scholen en zorginstellingen.      

DE GOEDE AFLOOP
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DE RODE LOPER

Lees mee hoe ook enkele beginnende leerkrachten GASTVRIJHEID in onze scholen mochten ervaren ...

Saartje Schyvens
Maria Middelares
Beerzel

“Gastvrijheid moet niet alleen een woord zijn,   

het is iets wat een school kan uitstralen in alles

wat ze doet, het maakt een kleine school groot.

Niet alleen horen, maar voelen 

dat je welkom bent, 

een gevoel dat ikzelf heb mogen ervaren in de

scholen van Itegem, Beerzel en Hallaar, 

een gevoel dat ik elke collega-leerkracht

toewens.”

“Mater Salvatoris is een plaats 

waar verbinding, warmte en vriendelijkheid
 de sleutel zijn. 

Als (oud-)leerling gaf deze school me jarenlang

het gevoel van thuis te komen

 én dat is nu niet anders. Het is dan ook fijn om

deze ervaringen van warmte als leerkracht te

mogen teruggeven aan de school en 
haar leerlingen." 

Met onderstaande QR-code kan je
kijken naar een filmpje van Nand
Casteels, leerling van de Sint-Jan
Lagere School. Hij zit in het vijfde
leerjaar en laat ons graag weten
hoe de school hem gastvrij
ontvangt.

Herman Smits
Mariaburcht

Stevoort
 

“i-MaS is  een school met een warm hart. Iedereen
neemt de tijd om iemand te helpen,

we worden nooit afgewimpeld. 
Een grote pluim hiervoor!”


